




Voorwoord voorzitter 

Nog even en dan is het weer zover: Carnaval! 
 
Wij zijn natuurlijk al een tijdje bezig met de voorbereidingen.  
Zo wordt er dit jaar een geheel nieuwe wagen gebouwd. Omdat de raad flink uit-
gebreid is de afgelopen jaren, was het nodig om een langere wagen te maken.  
Dus de toch al grote klus, wordt nog groter. Maar daar draait onze raad de hand 
niet voor om. Even een extra as onder de wagen en door!  
Gelukkig maken vele handen licht werk dus we hebben er vertrouwen in dat het 
voor de carnaval allemaal weer gereed is! 
 
Inmiddels zijn alle prinsenballen van onze collega verenigingen bezocht, wat stuk 
voor stuk gezellige avonden waren.  
Als laatste in de rij dit jaar is ons Prinsenbal ook achter de rug en is ons nieuwe 
prinsenpaar bekend: Herman en Kim Klomp, al jaren actief in de raad dus ze 
weten wat ze te wachten staat! 
 
Onze vereniging vindt het belangrijk dat er in ons dorp evenementen zoals  
carnaval blijven bestaan.  Hiervoor hebben we bezoekers en sponsoren nodig.  
 
We hebben een aantal nieuwe sponsoren erbij gekregen en een heleboel sponso-
ren die ons al jaren trouw zijn. Zij doen het vaak niet alleen voor de reclame maar 
ook omdat ze het dorp en de vereniging een warm hart toedragen. Hiervoor is 
onze dank zeer groot! 
 
Zoals gezegd zijn bezoekers ook belangrijk voor het voortbestaan dus we hopen 
dan ook dat jong en oud in grote getale ons carnavalsweekend komen bezoeken. 
Wij doen er alles aan om er een gezellig feest van te maken, dus aan ons zal het 
niet liggen! 
 
Tot besluit zeg ik: Zie jullie allemaal  in het weekend van 8-9-10-11 februari in De 
Grote Slok! 
 

  Alaaf, Alaaf, Alaaf                                

   Robin Smit, voorzitter 

 









Beste Carnavalsvierders, 
 
Het Carnaval van 2024 gaat weer van start. 
 
Onder het toezicht van ons “Prinsenpaar” willen we er samen met jullie 
weer een super mooi weekend van maken. 
Een feest van gezelligheid en gekkigheid  
 
Het feest waarbij  “ONS MOEDER NOG ZEEJ” ; DOE DA NOU NIE, 
MAAR IK DEE HET TOCH!” je geen problemen brengt! 
 
Alaaf en Proost!!! 
De Grote Slok en top tappers 

Verantwoord alcoholgebruik 
 

Er mogen géén alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar 
worden verkocht.  
 
Mede hierdoor zijn wij verplicht om bij  
binnenkomst van de feestzaal naar een geldig  
legitimatiebewijs te vragen.  
     
     Na legitimatie krijg je een polsbandje  
     waaraan is te zien of je wel dan niet be 
     voegd bent om alcohol te drinken.        
            
                                                 Zonder legitimatiebewijs kun je  
                                                 uitsluitend alcoholvrije dranken  
                                                 nuttigen!!!. 













Voorstellen prins en prinses 

Hallo Carnavalsvierders, 
 
Nadat ik in 2016 in dienst ben gekomen van de 
Vrogge Reuiers, is het zover dat ik als Prins Her-
man de 1ste van de Loenense Waterval tot aan 
de Vecht tot aan Terwolde samen met Prinses 
Kim dit carnavalsjaar ga beleven. 
Wij vinden het een eer dat wij hiervoor ge-
vraagd zijn. Wij hoefden er dan ook niet lang 
over na te denken. En hebben gelijk volmondig 
JA gezegd. 
 
Op 16 december hebben wij het stokje overgenomen van Prins Kay en Prinses  
Elizabeth, waarmee we een mooi carnavalsjaar hebben gehad. 
 
Het brandweer team van Terwolde heeft Prinses Kim naar binnen gebracht. De 
sirenes en fakkels gingen aan. Ze werd in een grote doos bovenop het podium ge-
zet. Wat hebben die brandweermannen dat GEWELDIG gedaan.  
Hartstikke BEDANKT daarvoor. We hebben dan ook alleen maar leuke reacties 
gekregen over de binnenkomst en het mooie feest dat we al gehad hebben.  
 
Al weer 4 jaar wonen wij aan de Dorpszicht in Terwolde met onze 4 kinderen. 
Floor, Naomi, jeugdprinses Iris en Tigo zijn dan ook super trots dat wij Prins en 
Prinses zijn geworden. Bij thuiskomst van het prinsenbal zagen we dat de brand-
weer ons ook erg dankbaar was, ze hadden ons huis afgezet met lint.  
SUPER LEUK!!!  

 
Wij verheugen ons al op het carnavalsweekend van  
8, 9, 10 en 11 februari ‘24.  
 
U komt dan toch ook?  
Alaaf en tot dan! 
 
Prins Herman en Prinses Kim 



 

















 

Proclamatie 
 
Ik, Prins Herman de 1ste van de Loenense  Waterval tot aan de Vecht tot aan 
Terwolde, heerser van het Vechtse Reuiersdarp en het narrenvolk verklaar sa-
men met Prinses Kim, adjudant Michiel en de raad van elf, na de proclamatie 
het carnavalsjaar voor geopend. 
 
 
Ten eerste,  
Wij willen prins Kay en prinses Eliza-
beth bedanken voor het mooie carna-
valsjaar, samen hadden jullie het piek-
fijn voor elkaar. Alaaf 
 
Ten tweede,  
Alleen met goede zin, kom je de Grote 
slok in. Alaaf 
 
 
Ten derde,  
Met vele dagen plezier zonder gemok, zijn wij hier te vinden in de grote slok. 
Alaaf 
 
Ten vierde,  
Laat het bier maar lopen, laat de drankjes maar gaan, maar zorg dan wel dat u 
op eigen benen blijft staan. Alaaf 
 
Ten vijfde,  
In de ochtend last van een kater, grijp 
dan zeker niet naar water. Alaaf 
 

Ten zesde,  

Zitten de schoenen niet fijn, ze mogen ach-

ter het gordijn. Alaaf 



 
 
 
Ten zevende,  
De raad bouwt momenteel aan een nieuwe 
wagen,  
maar kan het daglicht nog niet verdragen. 
Alaaf 
 
 
Ten achtste,  
Met carnaval is iedereen gelijk, jong, oud, arm 
of rijk. Alaaf 
 
 
 
Ten negende,  
Bedankt Vrienden van, sponsoren en deelnemers, vrijwillig of onder lichte dwang, zonder 
jullie hulp en enthousiasme komt het carnaval nooit op gang. Alaaf 
 
Ten tiende,  
Ik ben geen prater, dus de speech gooien we verder in het water. Alaaf 
 
Ten elfde,  
Wij heffen met jullie heel graag het glas op een geweldig carnavalsseizoen en zullen dit het 
hele jaar blijven doen. 3 werf Alaaf 
 
 
 

Alaaf ! 

 

 Alaaf ! 

 

  Alaaf ! 

















De nieuwe Jeugdraad 

Zoals elk jaar werd er tijdens het Prinsenbal waar de “grote” Prins en Prinses  
bekend gemaakt worden ook geloot voor de nieuwe jeugd Prins, Prinses en ad-
judant. 
 
Dit jaar was het de eer aan het oude Jeugdtrio: 
Milan, Sophie en Yentl om de loting te doen.  
Kinderen uit groep 8 hadden van te voren aange-
geven waarvoor ze in aanmerking wilde komen. 
Je kon voor meerdere rollen mee loten.  
Hun namen werden op de ballen gezet die in het 
rad gedaan werden voor de loting.  
Er werden 3 rondes geloot, voor Prins, voor Prinses en voor adjudant.  

 
 

 
Milan draaide voor de nieuwe Prins en Glen werd te gelukkige. 
Sophie draaide voor de nieuw Prinsen en Iris werd getrokken. 
Yentl draaide voor de nieuwe Adjudant en dit is Noa geworden.  
 
Zij heersen dit jaar dus over 
het Vrogge Reuiers Darp tij-
dens de kindercarnaval.  
 
Samen met de rest van de 
jeugdraad gaan zij er een mooi 
carnavalsfeest van maken.  

















Terugblik jeugdraad 

 
Wij hebben met z’n drieën (Prins, Prinses 
en adjudant) een geweldig carnaval gehad 
samen met de rest van de jeugdraad. 
 
We zijn bij de Lollebroek geweest voor de 
sleutel uitreiking en hebben tijdens een 
wedstrijd een cross auto gewonnen.  
 
Ook hebben we op de carnavalswagen 
gereden tijdens kindercarnaval. Natuurlijk veel gefeest en gezongen. We zijn bij 
de 18+ avond geweest en hebben de mooiste carnaval outfit uitgekozen en natuur-
lijk ook de lelijkste en grappigste. 
 
Kindercarnaval was ook heel leuk met stoelendans en krant doorgeven. Ook veel 
gezongen en gesprongen. Maar het allerbelangrijkste wat we allemaal hebben ge-
daan is gelachen.  

 
 
 
 
 
 
 

Wij hebben een geweldig carnaval gehad!! 
 
Jeugdprins Milan, Jeugdprinses Sophie, en jeugd adjudant Yentl 
 

 







 













Terugblik prins Kay en prinses Elisabeth 

Zo’n jaar vliegt echt voorbij! 
 
We hebben er enorm van genoten! Een en ander begon na-
tuurlijk wat later door het verlies van twee bijzondere mensen.  
 
Voor ons begon het al voor de verkiezing en we hebben be-
hoorlijk wat binnenpret gehad met de geheimhouding.  
Toen was het moment daar en zijn we over onze schaduw 
heen gestapt. Tot veler verbazing stonden we daar in eens als 
heersers op het podium.  
 
De narren leerden ons voorzichtig kennen tijdens het updaten van de carnavals-
wagen. Ook hier werd onze creatieve-tijd goed benut en zagen wij welke kwalitei-
ten de Reuiers in hun bezit hebben en welke stuurlui aan wal staan.  
En ja dat was soms zoeken. Waar de één zich als boer op klompen de handen uit 
de mouwen sloeg (stak) leek het wel of de ander met de klompen op het ijs stond. 
Gelukkig zijn er oud Reuiers, die ook de kwast ter hand namen en uiteindelijk 
zag de wagen er weer top uit.  

 
Onze eerste vuurdoop was in Vaassen, waar andere kwalitei-
ten van de Reuiers op de proef werden gesteld. Hier gingen 
we als de brandweer en hebben het feest serieus op gang 
gebracht. Na afloop een bezoek aan de Bolle Jan waar de 
frituur op nieuw aan gezwengeld werd om de laatste dozen 
frikandellen te verorberen. Het vervoer terug was zo gere-
geld dat iedereen zo’n beetje een privé taxi had, tja het zijn 
wel CV de Vrogge Reuiers, maar (geen) vrogge afstemming 

(najah)…. We snappen ook wel dat het verwarrend is, raad van 11,….17 raadsle-
den, twee handen tien vingers. 
 
Dan is het aftellen geblazen richting het 
carnavalsweekend. Ook hier deden ze de 
naam geen eer aan, de wagen was net op tijd 
af. De humor tijdens de kijkavond was dro-
ger dan de verf. Maar deze super gezellige 
avond was een mooie voorbode voor het 
carnavalsweekend. 
 



Maar de echte aftrap was op vrijdag bij de St. Antoni-
us school. De raad kreeg voldoende inspiratie voor 
een nieuwe wagen en kreeg een lesje polonaise, wat ze 
goed konden gebruiken dit weekend!  
 
Vervolgens direct door de sleuteloverdracht bij de 
Lolleboek, wat een waar feest. Een fantastische 
speech, waarin de actualiteit van de gemeentelijke 
politiek op een carnavaleske manier werd weergege-
ven, ontbrak hier zeker niet, zoals het hoort! Dit was ook het moment waarop we 

hebben laten zien dat we niet alleen tijdens de feesten voorop 
lopen. Jeugdprins Milan gaf alle grote prinsen het nakijken 
tijdens de race met radiografische auto’s en won toen een echte 
rodeo auto. Deze trofee werd gelukkig net op tijd afgeleverd bij 
de Grote Slok voordat het Reuiersbal begon.  
 
De creatieve geesten van de bezoekers werden getoetst door de 
jeugdraad. Ondanks dat de oude Reuiers naar een hoger 
(althans voor hun begrip) niveau probeerden te klimmen gin-
gen de douchekoppen er met de meest creatieve prijs van door. 
 
Nadat zaterdagochtend de boel weer was opgeruimd tijd om 

met de wagen naar school te gaan, de plek waar sommige raadsleden iets beter 
hadden moeten opletten. Met de carnavalswagen voorop, gevolgd door enkele 
fraaie creaties van de jeugd, richting het kindercarnaval bij de Groote Slok. Dit is 
één van de hoogte punten.  
Het feest waar de zaden van het carnaval worden gepoot, in 
de hoop vroeg te kunnen oogsten. De polonaise, stoelen-
dans en dansen met de prins en prinses. Vet veel cola, 
chips en ouders die één klein oogje in het zeil houden en 
één ander oog diep in het glaasje houden. Wat een feest. 

 
Het Groote Slokfeest was ook een 
zeer geslaagde avond, de 3 DJ’s 
maakten de zaal wild en dan met name de stier. Voor de 
origineelste bezoeker werd een diner bon aangeboden na-
mens Riët en Jurgen. Toen klokslag 12 viel, en ik mijn ver-
jaardag kon inluiden, werd het laatste beetje energie eruit 
geperst voor een mooi slot!  
 



Toen we zondagochtend, tijdens een heerlijk ontbijt 
verzorgd door de delegatie van oud Reuiers, de schade 
opmaakten bleek inderdaad dat diverse artikelen waren 
verdwenen (cape en scepter). Enkele leden bleken inder-
daad niet te vertrouwen en vinden het leuk om afgege-
ven spullen te ontvreemden. Gelukkig hecht deze 
(sceptische) prins niet zoveel waarde aan spullen en is 
meer een vertrouwens prins  .   

 
Hup, de wagen op richting Wilp, waar 
we opgevangen werden door Maurice O. 
en een goede bodem werd gelegd om 
een hele dag het volk uit de weide regio 
te vermaken in de optocht. Wat een 
feest 
 

Toch is het altijd heerlijk thuis komen in warme zaal met een gezonde maal! 
Team de Groot heeft de hongerige Reuiers en andere aanwezigen prima opgevan-
gen tijdens ‘Kleintje Carnaval’. Wat is er nu beter dan eten en drinken en dansen 
tot laat.  
 
De zaal eenmaal glad, de kater min of meer gevlogen, tijd om de Rosen Montag 
in Vaassen onveilig te maken! Heerlijk feest met als toetje natuurlijk een extra, 
nwhaa ja extra, in ieder geval weer even een scepter in handen. 
 
Als afsluiter van dit fantastische weekend werd er nagepraat (en eten en drinken) 
bij de Prins en Prinses thuis! Uiteraard was het aan de 
raad om ons enig repliek van het weekend te geven. Na-
dat we letterlijk door de raad ‘onderhanden’ waren geno-
men hebben wij de raad, en met name de adjudant, op 
onze eigenwijze ook een spiegel (en onthullend filmpje) 
voorg houden. Gelukkig kwam Jurgen op tijd binnen 
met een heerlijk haring buffet zodat we het weekend ook 
met volle maag konden afsluiten. 
 
De maanden na de carnaval is normaliter een rustige periode in het carnavals 
gebeuren. Er stonden toch nog een paar leuke activiteiten op het programma! 
Omdat de Reuiers niet alleen op de dansvloer actief zijn, mochten we ook nog 2 
jonge Reuiers verwelkomen. Welkom baby’s Dex en Noud!  



Een middagje crossen bij de Lollebroek. Met de bier-
slepper achter het stuur kun je uitkomst al wel raden. Het 
besturen van een strijkplank past hem toch beter… Door 
de vrogge uitschakeling was er genoeg tijd om er een poar 
neem’n.  
Ook zijn we een vaste verschijning bij de zomeroptocht in 
de Beemte, dit kan niet gezegd worden over de zon. Wat een water… letterlijk 
meerdere steken onderwater. De regen mocht de pret niet drukken en was het al 
met al toch weer gezellig.  
 
Wel hebben we kunnen genieten van de zon tijdens de jaarlijkse Reuiers barbe-
cue. Na een leuke activiteit te hebben gewonnen, hebben we genoten van een 
heerlijke barbecue.  Het was volgens sommigen wel sprokkelen om het vuurtje 
levendig te houden, maar gelukkig zijn de nachten korter in de zomer.  
 
Dan waren er nog enkele verjaarsfeestjes van wat (bijna) ‘oude’ Reuiers;  
errug gezellig. 

Toen zat het er alweer bijna op voor ons. 
Een eind sprint vanaf de 11e van de 11e tot 
16e van de 12e. Wat een feesten hebben we 
gehad en gemaakt. Volgens ons hebben we 
er alles uit gehaald, wat we eruit konden 
halen (van de prinsenballen dan… niet de 
wetering  ).  Een volgeladen zaal in de 
Groote Slok was voor ons dan ook een 
mooi afscheidscadeau! Mooi om te zien dat 
de nieuwe Prins ook direct meemaakt met 

welk materiaal hij aan de slag moet, succes  . 
 
Ondanks een lastige start en een verdrietig eind, kijken we toch terug op een bij-
zonder jaar! We hebben gezien wat het verenigingsleven mooi maakt, we hebben 
veel mooie mensen in de buurt en in de regio bij de 
andere verenigingen leren kennen. We willen de raad-
sleden en partners dan ook bedanken voor de kans die 
we hebben gekregen!  
 
Met vriendelijk lach, 
 
 Prins Kay van de Tepperink  en  
     Prinses Elizabeth 







 





 


















